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Welkom

Aanvangslied: Lied 138 vers 1 en 2

Groet, bemoediging en drempelgebed

v. de vrede van de Heer zij met u allen
g. Zijn vrede ook met u
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn
handen.
g. door Jezus Christus onze Heer.
v. Drempelgebed……
g. Amen

Lied: 283 vers 1, 2, 3
Gebed om ontferming
Lied 756 vers 1, 2, 4, 6

Gebed om de Geest

Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Licht van Pasen

1e Schriftlezing: Psalm 13

Lied: Lied 43 vers 3

2e Schriftlezing: Lucas
Lied Hij wandelt met ons mee ( melodie lied 650 )

1. Hij wandelt met ze mee
op weg naar Emmaus,
maar toch zijn deze twee
zich Jezus niet bewust.

2. Ze dringen bij Hem aan:
'Blijf bij ons deze nacht!'
Hij geeft aan hun bestaan
een wending, –ongedacht:



3. Hij neemt en breekt het brood,
geeft wat Zijn leven is.
Ze worden deelgenoot
van Zijn Verrijzenis.

4. Ze zien, – en ze zien in
wie hen het brood aanreikt
en proeven zo de zin
van het Beloofde Rijk:

5. 'Zette Hij niet ons hart
voorgoed in vuur en vlam,
een vonk die steeds ontbrandt
en ons bestaan verwarmt?!

Overdenking

Lied 800 vers 1 en 2

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied: Ga dan op weg ( melodie lied 868)

1. Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.

2.Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was liefdevol helen.
Geen hongersnood,
wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.

3.Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg ’t visioen
Liefde en warmte uitstralen.

Uitzending en Zegen


